Beweegverhaal: Timo de Ridder in Opleiding

Instructie voor leerkrachten

Lees het verhaal rustig voor en moedig de kinderen aan om alle bewegingen mee te doen en
doe zelf de bewegingen voor onder het voorlezen. Gebruik mimiek, stem en expressie. Laat de
kinderen de handelingen van Timo nadoen, meedenken over wat hij ervaart en reageren met
beweging en taal. Zo beleven ze het verhaal met hun hele lijf én hun fantasie.

Taaldoelen jonge kind

Taalbegrip en luisteren

e Luistert geconcentreerd naar gesproken taal (verhaal, versje of opdracht).

e Begrijpt eenvoudige aanwijzingen en voert ze correct uit.

o Begrijpt de betekenis van woorden in context (zoals springen, sluipen, zwaaien).

e Begrijpt handelingen en volgorde in een verhaal (begin — midden — eind).

e Reageert adequaat op vragen over het gehoorde (wat gebeurde er, wie deed dat?).



Taalgebruik in interactie

e Reageert op anderen tijdens een gezamenlijke activiteit.
e Gebruikt taal om afspraken te maken (“Nu is het mijn beurt”).
e Luistert naar een ander en wacht op zijn of haar beurt.

Woordenschat

e Begrijpt en gebruikt werkwoorden die beweging of richting aanduiden (rennen,
klimmen, draaien, sluipen, springen).

e Begrijpt plaatsbepalingen bij beweging (voor, achter, tussen, naast, boven, onder).

e Kent en gebruikt woorden die emoties of geluiden uitdrukken in het verhaal (boos,
blij, zacht, luid, sissen, fluisteren).

De oproep in het kasteel

De trompet schalt over de binnenplaats. *Doe alsof je een trompet blaast.*

“Alle schildknapen verzamelen!” roept de koning. *Ga rechtop staan en kijk rond.*

Timo rent naar buiten. *Ren op je plek.*

Vandaag begint zijn eerste dag als ridder in opleiding! *Sta trots, met je handen in je zij.*

De zon glimt op het kasteel. *Houd je hand boven je ogen en kijk omhoog.*

De poort gaat open met een zware kraak. *Duw langzaam met beide handen alsof je een zware
deur opent.*

De wapenmeester

In de wapenzaal staan helmen, schilden en zwaarden. *Kijk om je heen met grote ogen.*
De wapenmeester komt aanlopen. *Zet een stoere stap naar voren.*

“Timo, tijd om te oefenen!” *Knikt enthousiast.*

Hij geeft hem een houten zwaard. *Doe alsof je een zwaard vastpakt.*

“Voeten uit elkaar!” *Zet je benen stevig neer.*

“Zwaail” *Zwaai met je zwaard door de lucht.*

“Buig!” *Buk snel, alsof je een klap ontwijkt.*

“Spring!” *Spring omhoog en maak een zwaaibeweging.*

“Goed gedaan,” zegt de wapenmeester trots. *Steek je duim omhoog en glimlach breed.*

De ridderproef

Op de binnenplaats staat een houten pop met een schild. *Wijs ernaar.*

“Je moet hem raken met je zwaard!” zegt de wapenmeester. *Zet een stap naar voren.*
Timo zwaait. *Zwaai met je armen.*

Bam! De pop draait rond! *Draai jezelf snel een keer rond.*

Oeps — hij krijgt een tik van het schild! *Doe alsof je even wankelt.*



“Nog een keer!” roept hij. *Spring terug in vechthouding.*
Hij zwaait opnieuw... raak! *Maak een stevige zwaai met een triomfantelijk gezicht.*
“Geslaagd

I” zegt de wapenmeester. *Steek je armen in de lucht.*

De ridder op zijn paard

Buiten staat een paard klaar. *Maak een paardengeluid.*

“Klim erop!” *Doe alsof je op een paard stapt.*

Timo pakt de teugels stevig vast. *Houd je handen voor je borst.*
“Vooruit!” *Beweeg op en neer alsof je rijdt.*

“Langzamer...” *Beweeg zachter, langzaam op en neer.*

“Over de brug!” *Maak een springbeweging.*

“Door de modderplas!” *Stamp met je voeten alsof je door modder loopt.*
“Goed zo, dappere ridder!” zegt de stalmeester. *Buig trots.*

Het verloren schild

Timo loopt langs de stallen. *Loop rustig op je plek.*

Hij hoort een vreemd geluid... *Houd je hand bij je oor.*

“Help!” roept iemand zacht. *Kijk verbaasd rond.*

Het is Jonas, een andere schildknaap. *Doe alsof je iemand ziet zwaaien.*
“Mijn schild is in de sloot gevallen!” *Kijk geschrokken.*

Timo rent naar de kant. *Ren snel op je plek.*

Hij bukt. *Buig diep voorover.*

Maar het water is diep! *Strek je arm uit alsof je probeert te grijpen.*
“Wacht, ik help je!” zegt Timo. *Steek je hand uit.*

Ze pakken samen een lange stok. *Houd met beide handen een denkbeeldige stok vast.*
Trek! *Trek stevig naar achteren.*

En nog eens! *Trek harder.*

Plons! Daar komt het schild eruit! *Spring achteruit van schrik.*

“Je hebt me gered,” zegt Jonas blij. *Zwaai vriendelijk.*

De toren beklimmen

“Timo, de koning wil je spreken!” *Sta rechtop en maak grote ogen.*
“Hij is boven in de toren.” *Kijk omhoog, héél hoog.*

De trap is smal en steil. *Doe alsof je omhoog klimt.*

“Eén, twee, drie...” *Tel hardop en beweeg als klimmend.*

“Nog een paar treden...” *Zucht diep en klim verder.*

Hij is bijna boven! *Steek één hand uit alsof je de rand grijpt.*

Daar is de koning! *Buig diep.*

De opdracht van de koning
“Timo,” zegt de koning ernstig, *Kijk serieus en vouw je handen.*
“Er is iets belangrijks verdwenen.” *Kijk verbaasd.*



“De koninklijke ring is kwijt.” *Sla je hand voor je mond.*

“Denk jij dat je hem kunt vinden?” *Knikt dapper.*

“Ja, majesteit!” *Maak een riddergroet: hand op je hart.*

De koning glimlacht. “Dan ben jij misschien wel een echte ridder waardig.” *Sta trots, borst
vooruit.*

De zoektocht in de kelders

Timo sluipt door de donkere gangen. *Loop langzaam en zacht op je tenen.*
“Wat kraakt daar?” *Kijk angstig om je heen.*

Hij pakt een fakkel. *Doe alsof je een fakkel vasthoudt.*

De muren glanzen van het vocht. *Strek je arm naar voren, voel de muur.*
Hij hoort iets rollen... *Luister gespannen.*

“Wat was dat?” *Draai snel om.*

Daar — onder het stro! *Wijs omlaag en buk.*

Hij tilt het stro op. *Doe alsof je iets optilt.*

“De ring!” roept Timo. *Spring blij omhoog.*

Hij rent terug naar boven. *Ren snel op je plek.*

De ridderceremonie

Op de binnenplaats wacht de koning. *Sta rechtop en kijk trots vooruit.*
“Timo, je hebt moed, kracht en trouw getoond.” *Knikt eerbiedig.*

De koning pakt zijn zwaard. *Doe alsof je een zwaard optilt.*

“Bij deze benoem ik jou tot ridder.” *Buig diep.*

Het zwaard raakt zijn schouders. *Raak voorzichtig je eigen schouder aan.*
“Sta op, Ridder Timo!” *Sta trots en recht.*

ledereen juicht! *Steek je armen in de lucht.*

Timo glimlacht breed. *Doe alsof je groet naar het publiek.*

Wat een dag!



