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Wat een weer, bromde de Beer.
'k Ben niet bang, siste de slang.
Ik ben het 2at, fluisterde de kat
Dat is maf, zei de giraf
Kom op mijn fuif, koerde de duif. [
Over een tijdje z¢i het geitje.
Krijg ik dan taart, hinnikte het paard.
Een tompouce mauwde de poes.
En ik wil veel wijn, schreeuwde het konijn.
Draai een rondje zei het hondje.
lk moet gaan, 2ei de 2waan.
Nog een kus van de mus.
Tot later 2ei de kater.
Tot gauw 2¢i de pauw.
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